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Welkom bijzondere mensen,

Als ik aan jullie vraag: “was 2017 nu een bijzonder jaar?”,
wat zou je dan antwoorden?

Ik denk dat ik 300 verschillende antwoorden zou krijgen.
De betekenis van bijzonder is volgens de Dikke van Daele:
‘anders dan anders’.

Was 2017 voor Risse Groep nu anders dan andere jaren.

We haalden weer een geweldig financieel resultaat, een
klein minnetje maar bijna een half miljoen euro beter dan
de begroting. Is dat anders dan andere jaren? Nee, dus ook
niet bijzonder.

Werk.Kom hielp bijna 250 mensen uit de uitkering, aan een
volgende stap in hun leven, bijna net zoveel als vorig jaar
en ook zorgden zij ervoor dat het aantal detacheringen op
peil bleef; niks nieuws onder de zon, zou je zeggen.

En zo kan ik nog even doorgaan, net als andere jaren, de
goede resultaten van Industrie, Businesspost; het vele werk
dat verzet is door de indirecte afdelingen, enzovoort,
enzovoort.

Laten we eerlijk zijn: wij, maar ook onze omgeving, vinden
die resultaten al jaren niet meer bijzonder................ , maar
het is het natuurlijk wel een geweldige prestatie.

Dank jullie wel voor jullie bijzondere bijdrage hierin.

Wat ik wel bijzonder vind in 2017 is Prio Verve; je zult als
medewerker maar prestaties leveren, een bijdrage naar
beste kunnen en vervolgens in de krant voortdurend
negativiteit over je heen krijgen. Negativiteit die bewust in



mijn optiek in stand gehouden wordt en waar het belang
van andere partijen groter is dan het belang van de mensen.
Diep respect voor de mensen die werken bij Prio Verve, die
positief blijven over hun bedrijf.

Goed is om te vertellen, dat in ieder geval Roermond,
Leudal en Roerdalen hun groencontracten hebben verlengd.

Wij zijn allemaal bijzondere mensen; iedereen is anders dan
de ander.

Juist dat maakt het werken binnen Risse Groep zo mooi, al
die bijzondere mensen.

Mensen waarvan ik weet dat ze respect voor elkaar hebben,
die gewoon zij aan zij werken aan zichzelf en aan de
prestaties van het bedrijf.

Of zoals Winnie de Poeh het zegt:

Een beetje Beleefdheid,

een beetje Aandacht voor Anderen,

maakt een wereld van verschil.

Nu zullen jullie wel denken, daar komt hij weer met Winnie
de Poeh, maar dit jaar is de toespraak bijzonder, anders dan
andere jaren; ik heb er geen verhaaltje in.

Ik vind dat we snel aan tafel moeten, we hebben honger.
Wat was ik vorig jaar bijzonder verast door de manier
waarop iedere afdeling op een originele wijze, maar vooral
samen, deze nieuwe manier van nieuwjaar vieren heeft
opgepakt.

En wat heb ik smakelijk genoten van alle verschillend
gerechten uit alle werelddelen op de diverse afdelingen;



veel te veel gegeten, maar ja, je moet er wat voor over
hebben.

Voor mij was het einde van 2017 bijzonder, anders dan
anders, maar niet op een manier die je wilt meemaken;
twee sterfgevallen in de familie van kinderen van 3 en 5
jaar oud.

Maar wat dan weer bijzonder is, is de betrokkenheid van
collega’s, er over kunnen praten, een kaartje, een
bemoedigend woord.

Dat zijn de dingen die je op de been houden.

Bedankt daarvoor.

De Risse, wij, zijn het afgelopen jaar ook een aantal
bijzondere mensen verloren:
* Gerard Huijerjans , gedetacheerd bij prio verve
facilitair.
* Frans Linders, van afdeling Rini Menten
* Ron Smolenaers, van afdeling ICT
* Nelis Muller, van afdeling Miel Ronken

Dank jullie wel.

Het afgelopen jaar zei ik in de nieuwjaarstoespraak dat na
het mislukken van de fusie uiteindelijk een gevoel
overheerst van ‘het is goed zo’, we kunnen ons weer
zelfstandig richten op de toekomst, we kunnen de zaken die



een paar jaar minder aandacht hebben gekregen weer met
energie oppakken.

We zijn begin 2017 met het uitvinden onze toekomst
voortvarend van start gegaan.

Een bijzonder proces waarbij ik me weleens Alice in
Wonderland voelde:

“Kunt u mij vertellen, welke kant ik vanaf hierop moet?”
vroeg Alice.

“Dat ligt eraan waar je naartoe zou willen” zei de Kat.
“Het maakt me niet zoveel uit waar naartoe” antwoordde
Alice.

“Dan maakt het ook niet zoveel uit welke kant je opgaat”
vond de Kat.

“Dus...zolang ik maar gewoon érgens kom...?” verklaarde
Alice zijn antwoord.

“Oh, maar dat kom je sowieso” zei de Kat, “Als je maar
lang genoeg loopt.”

Eigenlijk beweert de Kat, dat je je richting niet altijd van
tevoren hoeft te bepalen, omdat je vanzelf uiteindelijk wel
uitkomt waar je had moeten zijn.

Het hele proces van ‘op die plek komen’ van ‘waar gaan we
met de Risse Groep’ naar toe heeft nu een jaar geduurd,
veel te lang voor iemand met het ontbreken van jobsgeduld,
maar zoals het verhaaltje al vertelde, soms moet je lang
genoeg lopen, moet je met een omweg lopen, om op de
plek te komen waar je wilt zijn.



Nu begin 2018 heb ik wel het gevoel dat we de richting
weten: een breed participatiebedrijf voor alle burgers van
onze gemeenten die op een of andere manier willen
meedoen in de samenleving en waarin we samenwerken met
belangrijke partners op dit gebied.

Strategische keuzes die vernieuwend zijn en die de
meerwaarde van ons bedrijf en onze ketenpartners voor de
burgers zullen vergroten.

Ik verwacht dat we na de verkiezingen van de
gemeenteraden, dat nieuwe plan kunnen presenteren en
dan concreet kunnen gaan bouwen.

Toch zijn er in 2017, los van de eerdergenoemde goede
resultaten, wel successen geboekt, zoals:

* Kansrijk in de wijk; dit project kreeg een nieuwe start.
Klussen in de wijk om werkervaring op te doen en
tegelijkertijd de leefbaarheid in de wijken verbeteren.
Hoe kan het mooier; we hopen dit jaar dit project
verder uit te breiden.

* Cranendonck is per 1 januari 2018 aangesloten bij
Werk.Kom; zodat nu onze drie gemeenten gezamenlijk
hier in optrekken.

* Vanaf 1 januari hebben we, onder andere uit
kostenoverwegingen, onze salarisadministratie
uitbesteed aan een externe partij; reden waarom onze
mensen van de personeels- en salarisadministratie
begin dit jaar ook weer verhuizen van Roermond naar
ons gebouw.

* Verder hebben we veel energie gestoken in het
privacyproof maken van Risse Groep, onderzoek naar



nieuwe ICT-pakketten en beleid gericht op duurzame
inzetbaarheid; dat moet in 2018 verder zijn beslag
krijgen.

* Konnekt’os verwelkomde zijn 100st¢ partner en er
waren weer geweldige bijeenkomsten en workshops in
2017.

Nogmaals, iedereen die hieraan zijn steentje heeft
bijgedragen: bedankt daarvoor.

Maar er is nog genoeg te doen.

Ik hoop dan ook dat 2018 een bijzonder jaar wordt; nee ik
hoop het niet alleen, ik vind dat we met z’n allen er een
bijzonder jaar van moeten maken.

Bijzondere dingen overkomen je niet maar maak je zelf.
In dit verband sluit ik af met een paar zinnen uit Mary
Poppins:

“Zullen wij dat ook doen, Mary?” flapte Bert eruit.
“Zullen wij ook wat?” kaatste Mary terug.

“Nog lang en gelukkig leven?” vroeg Bert gretig.
“Misschien,” antwoordde Mary, “het hangt er allemaal
vanaf.”

“Waar vanaf?”

“Van jou.”

Dus: geluk overkomt je niet, jij maakt je eigen geluk.

Ik wens iedereen een 2018 met alles wat jij je wenst.



En als het dan toch wat tegenzit, dan wens ik je steun en
aandacht van je omgeving en je collega’s, zodat het toch
weer een bijzonder jaar wordt.

Dank jullie wel.



